G.E.T.E.

Gouden Emmer Tegen Eenzaamheid







Wat is het probleem?

* Veel ouderen voelen zich eenzaam en zijn eenzaam
* Daardoor gaan ze veel piekeren
* Voelen zich daardoor niet gelukkig

* En komen ook te weinig in beweging




Wat willen wij?

Een “speelplek”, voor ouderen.

e Een plek/prieel, waar men kan lezen, spelletjes doen, naar muziek
luisteren en gezellig praten

e Mogelijk een jeu de boulesbaan, dam/schaakspel

® Dieren die geknuffeld en verzorgd kunnen worden.

Dit alles samen met kinderen




Yousie

Hier zit ik dan, in mijn stoel,
niemand weet, hoe ik mij voel.

Soms bezoek, soms een praatje,
meestal alleen, ik mis een maatje.

Het is moseilijk, het is zwaar,
soms lijkt de dag, wel een jaar.

Beste jongen, heb je even tijd?
eenzaamheid, is waar ik aan lijd...
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