Inspreektekst voorronde 27 november 2012

Hartelijk dank, meneer de voorzitter.

Voor degenen die dat nog niet weten: Ik ben Willy Lippmann en spreek namens de bewoners
van de panden Rijksweg-Zuid 5/b en Eshofsestraat 4, 6 en 8.

Wij, burgers van Elst en direct omwonenden van wat we ‘plaats delict’ zijn gaan noemen,
hebben ons afgevraagd of het nog wel zin heeft om vanavond onze mening te berde te
brengen.

Immers, ervan uitgaande dat u, dames en heren bestuurders, zich ter plaatse heeft
georiénteerd, alles grondig hebt bestudeerd en diepgaand binnen uw fracties hebt besproken,
weet u immers nu al wat u stréks gaat zeggen.

Daar helpt geen inspreken meer aan.

Daarom houd ik het kort.

Vooropgesteld: niemand ter wereld is volmaakt en waar mensen werken, worden fouten
gemaakt, maar... meneer de voorzitter, wat er ten aanzien van de voorgenomen
herontwikkeling van de hoek Rijksweg-Zuid/Eshofsestraat vanaf dinsdag 22 december 2009
is gepésseerd en geprésteerd is procedureel bedenkelijk en materieel onder de maat.

De meest positieve kwalificatie die wij hebben kunnen bedenken is: broddelwerk!

Broddelwerk, met als gevolg dat er op een bijzondere locatie in het hart van het dorp - in de
schaduw van de monumentale Elster Toren - een stedenbouwkundige invulling dreigt - tot een
hoogte van zeventien meter! -, waar we met zijn allen spijt van krijgen én waarvan wij, direct
omwonenden, uitsluitend last gaan ondervinden.

Tot u, dames en heren, zou ik willen zeggen: ndg is het niet te laat; al geeft de torenklok wel
aan dat het vijf voor twaalf is.
Dus: de tijd dringt !

Ik ben benieuwd naar uw reacties
en dank u voor uw aandacht.

W.J.M. Lippmann-Peijnenborgh




