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Nieuwjaarstoespraak 2011 burgemeester Jack Mikkers 
 

Uitgesproken tijdens de nieuwjaarsontmoeting van de gemeente Veldhoven 

op donderdag 6 januari 2011 in Theater de Schalm. 
(NB Intentionele tekst, alleen het gesproken woord geldt.) 

 
Dames en heren, beste Veldhovenaren, 
 
“Gefeliciteerd!” Met dat woord wil ik deze nieuwjaarstoespraak beginnen. Gefeliciteerd, 
omdat we op 1 mei aanstaande 90 jaar bestaan als gemeente Veldhoven. Toen nog 
4.700 inwoners, nu in 2011 zijn we gegroeid naar 43.626 inwoners. Ik verwacht niet 
dat we de komende decennia nog een grote groei door zullen maken. De huizen die 
we bouwen hebben we nodig om op dit peil te blijven, gezinnen worden immers steeds 
kleiner. Ik denk dat Veldhoven op een snijpunt staat, geen grote groei meer, maar wel 
blijvende ambitie. 
 
Het thema voor vandaag is “Verleden, heden, toekomst”, u kunt dat ook al zien aan 
de foto’s die u ziet op het scherm achter mij. Het terugkijken van foto’s geeft meestal 
een gevoel van weemoed, omdat er bij elk beeld wel een herinnering hoort. Het kijken 
naar foto’s geeft ons ook een beeld van de ontwikkeling en de verandering van onze 
omgeving. Niets is meer zoals het was, ofwel alles is veranderd. Wat betekent dat 
gegeven nu voor vandaag de dag, hoe kunnen we kijken naar veranderingen en wat 
kunnen we leren uit het verleden. Dat zie ik als de rode draad voor mijn toespraak van 
vandaag. 
 
U ziet in de zaal grote prints hangen van het “Eindhovens Dagblad” van 27 april 1971, 
het zijn pagina’s uit een speciale jubileumkrant ter gelegenheid van het vijftigjarig 
bestaan van de gemeente Veldhoven. Het was een genoegen om die krant te lezen en 
ik raad het u zeker aan vanavond. Het verhaalt onder andere over de “vereniging” van 
de drie voormalige gemeenten Zeelst, Oerle en Veldhoven-Meerveldhoven. In de 
toenmalige gemeenteraden werd eindeloos gediscussieerd over het voor en tegen van 
de vereniging, maar uiteindelijk hielp het allemaal niet en werden de drie gemeenten 
één. Opvallend aan het geheel was dat de toenmalige krant, de Meierijsche courant 
van 1 mei 1921 meer belangstelling had voor het eerste lustrum van de R.K. Leeszaal 
en met geen letter sprak over de nieuwe gemeente Veldhoven die op die dag het 
levenslicht zag. Een verschil in prioriteiten, zullen we maar zeggen. Iets wat ik ook 
vandaag de dag merk als ik de krant lees of de tv kijk. 
 
De krant van 1971 besteedt veel aandacht aan het nieuwe centrumplan van 
Veldhoven, na de huizen samen werken aan “hart”, luidde de kop. Je kunt de 
toenmalige bestuurders niet verwijten dat ze geen durf hadden. Een winkelcentrum in 
wording met in het achterhoofd de Lijnbaan in Rotterdam, waarbij zelfs een woord als 
‘promenade’ werd genoemd. Eén zin viel me heel erg op in het stuk over het 
centrumplan: “Burgerij mag in een zeer vroeg stadium meedenken.”  
In de huidige tijd zouden we, als burgers, zo’n belerende opmerking vanuit het 
gemeentehuis niet meer accepteren. Terecht vinden burger het normaal om over 
plannen in hun eigen gemeente mee te denken. 
 
 



 

 
Ook komen de ontwikkelingen van de Schalm en ’t Oude Slot in de krant duidelijk naar 
voren. Misschien wel aardig om de visie van toen eens te lezen en dan nu te 
constateren wat het resultaat is. 
 
Ik wil tijdens deze toespraak niet in het verleden blijven, maar dit soort zaken lezende 
zette me wel weer even op mijn plaats als bestuurder. Stukken van 40 jaar geleden 
over de toekomst van Veldhoven leren me over wat van waarde is in de huidige tijd. 
Zaken echt ontwikkelen vereist visie, consistentie en vasthoudendheid. 40 Jaar is 10 
keer 4 jaar, de zittingsperiode van een raad en college. 10 Verschillende raden, vele 
bestuurders hebben gewerkt aan gedachten die toen reeds bestonden. Mijn vraag is of 
we onszelf die tijd nog wel geven in de huidige tijd. 
 
“De tijd vliegt”, zeg je wel eens als je beschouwend praat over het leven van alledag. 
Hoe ouder ik word, hoe sneller de tijd lijkt te gaan, een aantal van u herkent dat vast. 
En het is niet alleen de tijd, alles gaat snel. Ik verbaas me wel eens over het nieuws, 
op een zeker moment is het er. Vervolgens wordt alles binnen twaalf uren 
uitgesponnen in de media. En twaalf uur later? Dan is het al weer oud nieuws en zijn 
we in de hectiek van de dag gefocust op het volgende nieuwsitem. Eerlijk gezegd word 
ik daar wel eens moe van. Het zap-gedrag van media en politici bepaalt voor een 
groot deel ons beeld op de samenleving en wij krijgen eigenlijk geen kans om tot 
bezinning te komen over ontwikkelingen die daarin plaatsvinden. Sterker nog, we 
nemen ons zelf ook niet de tijd.  
 
De tijd lijkt alleen nog maar sneller te gaan door Twitter, Facebook en andere ‘social 
media’. Je geeft aan wat je van iets vindt en andere reageren meteen op jouw 
mening. Lekker makkelijk, jij bent kwijt wat je op je hart had en de rest van de wereld 
moet het daarmee doen. Veldhoven verschilt daarin niet van de “rest van de wereld”. 
 
Twee dagen lang was afgelopen zomer een explosie in Veldhoven groot nieuws, 
stonden de foto’s van betrokkenen op diverse nieuwswebsites en lazen we al 
honderden meningen en veroordelingen op de diverse internetfora. Na twee dagen 
maakt dit nieuws weer plaats voor iets anders. Maar het leed van familie, buren, 
brandweerlieden, politie, vrienden en vele bekenden is alleen vergroot door de 
opmerkingen van onzichtbare en onbekende mensen. Het op deze manier “hypen” van 
een gebeurtenis of het bevredigen van de nieuwsgierigheid bijv. door ramptoerist te 
zijn raakt hen, maar ook mij. Ik wil iedereen dan ook oproepen om na te denken over 
je opmerking in een blog of op een fora. Neem de tijd; het zou onze maatschappij  
menselijker maken.  
 
Maar ook het creëren van vriendschappen door middel van social media heeft zijn 
weerslag in onze samenleving. Het hebben van 500 vrienden op Hyves of Facebook is 
een statussymbool geworden onder jongeren. Het begrip “vriend” lijkt dan ook sterk in 
waarde te zijn gedaald. Helaas heeft dit ook een negatief effect, sommige jongeren 
(bijv. in hanggroepen) denken vrienden te hebben en doen, in naam van die 
vriendschap, dingen die ze eigenlijk niet willen doen. Waardoor er zaken gebeuren die 
in één moment gebeuren, maar direct en op langere termijn verstrekkende gevolgen 
kunnen hebben voor de jongere zelf en zeker ook voor de ouders.  
 
Let wel, ik ben geen tegenstander van social media, ik denk alleen dat mensen meer 
zijn dan Facebook-profielen of een e-mailadres. We zullen juist moeten blijven 
investeren in mensen en in elkaar. “Social media” kunnen daarbij helpen, maar 
vervangen nooit de echte vriendschappen en de mogelijkheid om met elkaar te praten 
of in debat te gaan. 
 
 



 

We zullen in de toekomst naar mijn mening moeten leren om te gaan met social 
media. Als we weten hoe het werkt en we zetten het in naast persoonlijk contact kan 
het ons helpen bij het ontwikkelen van onze samenleving en zeker bij het ontwikkelen 
van Veldhoven. 
 
Ik zei het al eerder, zaken ontwikkelen vereist visie, consistentie en vasthoudendheid. 
Ik ben me er van bewust dat in een tijd van bezuinigen die lange termijn visie onder 
druk zou kunnen komen te staan. Want in een tijd waarin de gemeenten zoeken naar 
een nieuwe rol passende bij hun nieuwe, slechtere, financiële positie, moet je de 
mensen en de wensen van vandaag mogelijk teleurstellen. Maar voor een florerende 
toekomst in een nieuwe tijd is het van groot belang om een helder punt aan de 
horizon te hebben. In dat licht zie ik ook een rapport dat in februari aangeboden zal 
worden aan minister Verhagen, te weten “Brainport 2020”. In opdracht van de 
Minister van Economie, Landbouw en Innovatie wordt dit rapport opgesteld om er voor 
te zorgen dat onze regio, Zuid-oost Nederland een top regio in de wereld kan worden.  
 
Veldhoven speelt een belangrijke rol in dat proces, we hebben dragers van de regio in 
onze gemeentegrenzen. We moeten ook verder kijken dan onze gemeentegrenzen, 
“samenwerking” zal ongetwijfeld het devies zijn in Brainport 2020. Die samenwerking 
zal zich niet beperken tot de overheid, maar zal juist ook het onderwijs en 
ondernemers erbij betrekken. Niet denken “what’s in it for me”, maar denken in 
termen als “what’s in it for us”. Dat vereist dus over de grenzen heen kijken en samen 
slagkracht organiseren ten opzichte van het Rijk en Europa. De gemeenten Eindhoven, 
Helmond, Best en Veldhoven denken samen met het bedrijfsleven en 
kennisinstellingen al na over het ideale klimaat voor vooruitgang.  
 
Zou het niet geweldig zijn als tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van 2021 de volgende 
tekst uitgesproken zou worden: 
 
Dames en heren, welkom in 2021, het jaar van het 100-jarig bestaan van de 

gemeente Veldhoven. We hebben dit jaar veel te vieren. Naast het 100-jarig bestaan 

leven we in een topregio in Europa. Het gaat geweldig met onze technische bedrijven 

en door de samenwerking met het universitair onderwijs en met vele andere regionale 

bedrijven zijn bedrijven in Veldhoven er in geslaagd om weer veel nieuwe producten 

te ontwikkelen. Producten die ten dienste staan van de samenleving als geheel zoals 

op het gebied van duurzaamheid. Het Health technology park heeft een verbindende 

functie tussen gezondheidszorg en medische technologie en heeft op dit moment een 

bepalende naam in de wereld op het gebied van neo-natologie. Naast de economische 

vooruitgang hebben we samen met andere gemeenten kwalitatieve wijken gebouwd 

met duidelijke verschillen in woonklimaat. Veldhoven heeft in het verleden ingezet op 

dorps wonen met een stedelijk voorzieningenpakket, dat dit is aangeslagen blijkt wel 

uit de populariteit van Zilverackers…..Dorpen waar mensen elkaar kennen, elkaar 

ontmoeten en tegelijkertijd digitaal contact hebben met de hele wereld. 

 
Misschien draaf ik wat door, dus ik zal weer terugkomen in 2011.  
 
Dames en heren, beste Veldhovenaren. Veldhoven is op deze 6e januari 2011 naar 
mijn mening klaar voor de toekomst. Ik ben er van overtuigd dat we oog en oor open 
blijven houden voor elkaar, een duidelijke visie hebben voor de toekomst en dat we 
allen deel zijn van een bevolking die de schouders er onder wil zetten. Met 
consistentie en vasthoudendheid.  
 
Het enige constante is verandering. Ik wens u allen een gezond, inspiratievol en 
contactvol 2011 toe. 
 
 


